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Echt leven is heilig leven
door Arie van der Stoep

Echt leven is heilig leven. Wat zegt u? Maar dat kan ik helemaal niet. Nee, dat klopt! Uit jezelf

ben je daar niet toe in staat.

Maar eerst een vraag: wat ís heilig leven, hoe leef je dan? Antwoord: Als een vrolijke, vrije christen! Je

leeft echt! Want God heeft je je zonden vergeven. En je leeft toe naar het geweldige moment, dat je

Jezus zult ontmoeten. Heilig leven is een leven dat daarop is afgestemd. (1)

Want Hij komt terug! En je weet dat, of je dan leeft of al gestorven bent, er op dat moment een

heerlijke toekomst voor je begint. Alles zal veranderen. Met een nieuw lichaam en in een volmaakte

staat zul je Jezus tegemoet gaan. Heilig leven is nu: een leven waarin je klaargemaakt bent en wordt

voor die gebeurtenis.

Niet: erg vroom

Heilig leven is dus niet: erg vroom zijn. Nee, heilig leven is een leven, waarin je dagelijks omgaat met

Jezus, je aan Hem overgeeft, tegenover Hem eerlijk bent en waarin je ervoor zorgt, dat je alles wat in je

leven verkeerd gaat, aan Hem belijdt, tegenover Hem uitspreekt. (2) Hij maakt dan dat het tussen Hem

en jou weer goed komt. Want Hij is daar 2000 jaar geleden al voor aan het kruis gestorven. (3)

Door die dingen tegenover Hem te erkennen, te belijden, wordt de negatieve kracht ervan verbroken.

Ze kunnen niet langer tussen Hem en jou instaan. Hij heeft ze weggedaan. Aan het kruis. Ze zijn er niet

meer. (4)

Voor geen geld

Heilig leven is dus een leven in vreugde en in het genieten van de goedheid van God. Het is een leven

dat je voor geen geld meer zou willen missen! Dat is het leven dat ik je van ganser harte gun!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Tessalonicenzen 5:23-24.

En Hij, de God van de vrede, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst

van onze Heer Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij

zal het ook doen (= Hij zal u geheel en al heiligen, dus voorbereiden op dat moment - AvdS).

(2) Spreuken 28:13.

Wie zijn overtredingen bedekt (= wie zijn zonden verzwijgt - AvdS), zal niet voorspoedig zijn; maar wie

ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming (= hem worden ze vergeven en God neemt hem aan -AvdS).

(3) 2 Korintiërs 5:15b.

En voor allen is Hij (= Jezus - AvdS) gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven,

maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.

(4) Micha 7:19.



Hij zal zich weer over ons ontfermen (= Hij zal ons vergeven en aannemen - AvdS), Hij zal onze

ongerechtigheden (= onze slechte dingen - AvdS) vertreden (= de kracht ervan verbreken en ze teniet

doen - AvdS). Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten van de zee.
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